
 

 

Kerstlied van dé Kerstborrel van de buurt – 20 december 2018 

 

Midden op een winterdag, komen wij hier samen. 

Voor het zingen van een lied, zonder ja en amen. 

Buurman, buurvrouw, hef het glas, proosten wij op hoe het was. 

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan. 

Laat de bel, laat de trom, laten wij bezinnen. 

Kerstfeest gaat beginnen. 

Vrede wil men overal, ver weg en in Rooster. 

Met de buren in de stal, wat een rollercoaster. 

 

Elke vogel zingt zijn lied, maak een dansje en geniet. 

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan. 

Laat de bel, laat de trom, laten wij bezinnen. 

Kerstfeest gaat beginnen! 

 

Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeien alle dromen. 

Bitterballen, wijn en spijs, laat het licht maar komen. 

 

 Een nieuw jaar ligt in ’t verschiet, mensen zing nu ook dit lied. 

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan. 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Kerstfeest is aan ‘t gloren! 

 

Zie daar komt de maan al op, stralend door de bomen. 

Geef vertrouwen aan elkaar, dat geluk mag stromen. 

 

Weldra klinkt de afscheidsgroet, doe een wens, het ga je goed! 

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom. 

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen. 

Zingen alle koren! 


