
aan welke buur zou u graag 
een bloemetje geven? 



In een Lief&Leedstraat is er meer contact en betrokkenheid  
tussen buurtgenoten door het delen van lief&leed. Lief zijn de  
leuke dingen zoals een huwelijk, baby of diploma. Leed zijn de  
minder leuke dingen zoals ziekte, eenzaamheid of tegenslag.

Zou u gangmaker willen worden van een Lief&Leedstraat? Fijn! 

Bij een kopje koffie bespreek ik dit graag samen met u.

Wat betekent het om gangmaker te zijn? 

•  Een straat/flat bestaat uit 40-50 adressen.

•  Elke straat/flat krijgt een Lief&Leedpotje van 150 euro per jaar.

•   Het Lief&Leedpotje kunt u besteden aan een fruitmandje bij ziekte,  

een kaartje bij verjaardag, enzovoorts.

•  U bepaalt zelf wanneer het juiste moment is om een aardigheidje te geven.

•    Zijn er buurtgenoten die samen met u gangmaker willen zijn? Graag, want 

vier ogen zien meer dan twee. Plus hoe meer zielen hoe meer vreugd.

•   U zorgt dat de rest van de straat/flat weet dat er een Lief&Leedpotje is,  

zodat buurtgenoten u weten te vinden als er een buur een attentie verdient.

•   U houdt een oogje op de buurt en stimuleert andere buurtgenoten dit ook  

te doen. 

•  De uitgaven van het Lief&Leedpotje houdt u bij.

•   Als het nodig is kunt u altijd om hulp vragen aan de participatiemedewerker  

in het Huis van de Wijk.

Groet,


